
catechesemateriaal voor tieners van rkkids.nl  Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Canva | Opmaak Blissful Blessings

Het Woord
Het Woord waarover het gaat, dat is Jezus. Want door Jezus
spreekt God tot ons, en zo leren we God beter kennen. 
Daarom noemt Johannes Jezus “het Woord”. Hij is Gods Woord.

Licht
Maar Jezus is ook Licht. Want door Jezus kunnen mensen 
zien hoe God de wereld bedoeld heeft, en hoe we moeten leven.
Zonder licht kun je niets zien en niets vinden. Logisch dus dat
Jezus ook “het Licht” wordt genoemd.

Als je dit weet, dan snap je het vast een beetje! 
Let ook op: De Johannes die in de Proloog wordt genoemd, 
is Johannes de Doper en dus niet Johannes de evangelist 
(de schrijver van de Proloog). Zoek het ook nog eens op in de
Bijbel en lees de volledige versie (Johannes hoofdstuk 1, vers 1-18).

Proloog van Johannes
Woord & Licht



Er kwam een mens die door God was gezonden: 
zijn naam was Johannes. 
Hij kwam om te vertellen over het Licht, 
zodat alle mensen zouden gaan geloven.
Johannes was niet zelf het Licht, maar hij moest 
vertellen over het Licht.
Toen kwam het ware Licht in de wereld, 
het Licht dat ieder mens verlicht.
Voor de mensen die Hem welkom heetten 
en in Hem geloofden, maakte Hij het mogelijk 
om kinderen van God te worden.

Het Woord is mens geworden en is bij ons komen wonen. 
Wij hebben mogen zien hoe belangrijk Hij is. 
Hij is zo belangrijk en eervol dat alleen de Eniggeboren Zoon 
van de Vader die eer ontvangt: vol van Gods liefde en 
vol van waarheid. 
Niemand heeft ooit God gezien; 
maar Jezus, de Zoon van God de Vader, heeft Hem aan ons
bekendgemaakt.

Proloog van Johannes
De evangelist Johannes heeft een bijzonder verhaal geschreven.
We horen het op eerste Kerstdag. Zelfs volwassenen snappen er
niet zoveel van. Pas als ze er lang over nadenken, begrijpen ze het
een beetje. 

Eenvoudige versie van het Proloog

Uit het Evangelie van Johannes
(hoofdstuk 1, vers 1 - 18)

Wat is Jezus toch bijzonder. Hij vertelt ons alle goede woorden
van God. Daarom heeft Jezus ook een speciale naam. 
De mensen noemen Hem: “Het Woord van God’.” Jezus legt alles 
uit over God, zo wordt het licht in ons hart. Daarom heeft Jezus
nog een andere naam. Mensen noemen Hem ook: “Het Licht van
God’.” Alle vrienden van Jezus mogen op Jezus lijken. Dan zijn ze
ook goede woorden en ook licht van God.

Ben je al wat ouder én nieuwsgierig én houd je van een uitdaging?
Lees dan deze wat uitgebreide versie van het Proloog.

Johannes (hoofdstuk 1, vers 1-18)

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het
Woord was God. 
Dit was in het begin bij God. 
Alles is door Hem geworden, en zonder Hem is er niets geworden. 
In Hem was leven, en dat leven was het licht van de mensen. 
Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet
aangenomen.

Raadsel of geheimtaal?
Het is een moeilijk verhaal. Het lijkt wel een raadsel. 
Alsof je moet raden wat er bedoeld wordt met dat ‘Woord’ en
dat ‘Licht’ en zo. Dit zijn de eerste woorden waarmee Johannes
zijn verhaal over Jezus begint. Misschien heeft hij het wel expres
zo moeilijk geschreven, als een soort geheimtaal. 
Maar als je een paar dingen weet, begrijp je het toch al een
beetje. Dus lees eerst deze aanwijzingen en lees het Proloog 
dan nog eens.
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