
De legende 
van Sint Christoffel

Christoffel is een reusachtige man. Hij wil alleen de allermachtigste heerser dienen. Daarom dient hij de
koning, maar Christoffel ontdekt dat de koning bang is voor de duivel. Christoffel denkt: “De duivel is dus
machtiger dan de koning. Hij gaat nu de duivel dienen. Maar wat blijkt? De duivel is bang voor Jezus! Hij

verlaat daarom de duivel en gaat op zoek naar Jezus, om Hem van dienst te zijn.
 

Onderweg ontmoet Christoffel een kluizenaar. De kluizenaar vertelt over Jezus en weet een manier voor
Christoffel om Jezus te helpen. Hij brengt hem naar een wilde, gevaarlijke rivier, waarin veel mensen

verdrinken als zij proberen over te steken. Omdat Christoffel heel erg lang en sterk is, kan hij de mensen
veilig naar de overkant brengen.

 
Zogezegd zo gedaan. Christoffel bouwt een hutje op de oever en hij maakt van een jong boompje een
staf. Dag in dag uit helpt hij mensen naar de overkant van de woeste rivier. Op een nacht staat er een

kind aan de oever van de rivier. Het kind vraagt aan Christoffel of hij hem veilig wil overzetten. Christoffel
neemt het kind op de schouders. Maar wat gebeurt er? Het water begint te stijgen en het kind wordt

zwaar als lood. Het kost hem veel moeite om aan de overkant te komen. Als ze daar zijn zegt hij: 'Kind,
wat was je zwaar! Het leek wel of ik de hele wereld op mijn schouders had!' Het kind antwoordt: ’Je droeg

ook de hele wereld op je schouders. Ik ben Jezus Christus, de koning, die jij al die tijd hebt gediend.” 
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Wist je dat...
Een legende is een verhaal over een heilige. Een legende vertelt ons over het geloof van een heilige.

Sommige legenden zijn echt gebeurd, maar sommige ook niet. Waar het om gaat is dat zo’n legende ons iets
wil leren over het geloof van de heilige.

 
Sint Christoffel is een heilige. Heiligen dat zijn alle mensen bij God in de hemel. Het zijn dus gewone mensen
die dood zijn gegaan en nu bij God in de hemel zijn. Jezus is ons grote voorbeeld. Maar heiligen hebben in

hun leven hun best gedaan om te leven zoals Jezus het ons voordoet. We kunnen daarom ook naar de heiligen
kijken en ze als voorbeeld nemen. Wij kunnen proberen om ze een beetje na te doen. We mogen heiligen ook

om hulp (voorspraak) vragen zodat wij zelf ook heilig worden. 
 

Wat kunnen wij nu van Christoffel leren? Christoffel wilde dienen. Dat is al iets moois. Maar het duurde even
voor hij Jezus leerde kennen. Maar vanaf dat moment wilde hij Jezus dienen. Christoffel wist waar hij goed in

was en waarin niet. Hij was ook niet jaloers op rijke of belangrijke mensen. Hij diende Jezus dus op zijn
manier; heel eenvoudig, door de mensen te dragen over de rivier. Hij droeg mensen en zonder dat hij het door
had, droeg hij Jezus. Dat kunnen wij dus ook doen. Als wij elkaar dienen met wat we kunnen, dan dienen we

Jezus. 
 

Tot op de dag van vandaag hebben reizigers vaak een afbeelding van Christoffel bij zich, bijvoorbeeld aan
een sleutelhanger of een kaartje. Hij is de beschermheilige van de reizigers geworden.
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