
Vandaag vertel ik jullie over de geboorte van Jezus, hoe het allemaal begon: Maria, de moeder
van Jezus, had een vriend Jozef. Maar voordat ze gingen trouwen verwachtte Maria een kindje
door de heilige Geest. Toen dacht Jozef dat hij niet meer met Maria kon trouwen. Jozef wilde ook
geen ruzie maken met Maria en besloot daarom heel stil weg te gaan. Terwijl Jozef daarover
nadacht, droomde hij en hoorde hij een engel van God die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet
bang. Het kindje in de buik van Maria komt van de heilige Geest. Het wordt een jongetje en je
moet Hem Jezus noemen, die naam betekent ‘God redt ons’. Hij zal Gods volk redden uit het
kwaad van de zonde. Dat is al voorzegd door de profeet Jesaja. Hij schreef lang geleden in de
Bijbel: ‘Zie, het ongetrouwde meisje zal een kind krijgen, een zoontje, en ze zullen Hem noemen:
‘Immanuel’. Die naam betekent: ‘God is met ons’.’ Toen Jozef wakker werd, ging hij weer naar
Maria toe en trouwde met haar. Toch sliep hij niet met haar. Want ze kreeg al een kindje. Toen
het zoontje van Maria geboren was, gaf Jozef Hem de naam: ‘Jezus’.
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De droom van Jozef
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattëus 1, 18-24
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