
                          Jezus zegt: “Jij bent het zout van de aarde en het licht van de wereld”    
                       Als Jezus dat zegt dan belooft hij ook iets. Hij belooft: “Ik ben bij je en geef je 
                    kracht. Met jouw kleine daden doe Ik grote wonderen.”

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl
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Zout
Zout geeft smaak aan eten. Vroeger gebruikten mensen zout ook om eten, zoals
vlees, goed te bewaren. Zo ging het niet bederven en bleef het langer goed.

Jezus geeft les op de berg

Hij zegt: “Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als zout geen kracht meer heeft, waar kun 
je het dan nog voor gebruiken? Dan doet het niet meer wat het moet doen, en kun je het
weggooien. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kun je niet
verbergen. En als je een lamp aansteekt, zet je die toch niet onder een emmer? Je zet de
lamp op een standaard. Dan schijnt de lamp voor iedereen in huis. Laat zo ook jullie licht
schijnen voor de mensen. Dan zien ze wat jullie goed doen en zullen ze jullie Vader in de
hemel prijzen.”
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Zout van de aarde &
licht van de wereld

H. Evangelie van Matteüs (hoofdstuk 5, vers 1, 13-16)

Licht
Jezus vergelijkt ons ook met licht. Zonder licht is het donker en kun je niks zien.
Dan kun je makkelijk ergens tegenaan lopen of je stoten.

Hoe kunnen wij zout & licht zijn?
Tip 1: Daar heb je God voor nodig. Vraag Hem om hulp, want God is zelf Zout en Licht.

Tip 2: Begin met kleine dingen. Een beetje licht in de ochtend laat al zien dat er een mooie
dag komt. Je hoeft geen grote vuurtoren te zijn die alle schepen de weg wijst. Begin gewoon
als een klein lampje thuis. Ook een klein kaarsje geeft licht voor iedereen die het ziet.

Waar gaat het om?
 Als je te veel aan jezelf denkt, wordt de sfeer niet leuk. De sfeer kan dan bederven. 
Maar als je dingen doet die goed en fijn zijn voor iedereen, wordt de sfeer juist beter.
Let ook op wat je zegt. Aardige woorden brengen licht. Gemene woorden maken het donker.

Je bent licht en zout door kleine, goede dingen die je doet. Goede daden zijn wat je wel of
juist niet doet. Bijvoorbeeld: als iemand iets vervelends tegen je doet, en jij doet het niet
terug — dan doe je iets goeds.

Via deze link vind je allerlei
verwerkingsmateriaal

rkkids.nl/verwerkingsmateriaal

Heer Jezus,
Wilt U ons helpen

goede dingen te doen,
op de goede momenten.

Dan blijft de sfeer goed en
wordt het licht om ons heen. 

 Amen


