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                                   De apostel Thomas
                               Thomas een van de 12 apostelen. Hij is dus een echte vriend van
                 Jezus. In het Evangelie lezen we 3 gesprekjes met Jezus. Die lees je hier: 

Thomas gaat met Jezus mee, ook als het gevaarlijk wordt

“Er is iemand heel erg ziek; het is Lazarus, een vriend van Jezus. Als Jezus
naar hem toe wil gaan, vinden zijn leerlingen het gevaarlijk. Ze zeggen:
“Pas nog wilden ze U doden, wilt U nu alweer gaan?” Maar Jezus antwoordt:
"Lazarus is gestorven, hij is al dood, laten we erheen gaan." Dan zegt
Thomas tegen de andere leerlingen: “Laten we meegaan, zelfs als we met
Jezus moeten sterven.” 

Thomas weet dat de reis naar Judea gevaarlijk is. Maar hij wil Jezus niet in
de steek laten. Thomas is een echte vriend van Jezus. Daarom stelt hij voor
om mee te gaan. Nu gaan de andere apostelen ook mee. Als Jezus bij
Lazarus komt, ligt Lazarus al in het graf. Dan roept Jezus hem. Jezus is
sterker dan de dood; Lazarus komt naar buiten, hij leeft weer!

3 juli - feest van de 
H. apostel Thomas

Thomas stelt een belangrijke vraag aan Jezus

Tijdens het laatste avondmaal met zijn leerlingen zegt Jezus:
“Ik moet gaan, maar ik zal een plaats voor jullie voorbereiden.

Wanneer jullie plek klaar is, kom Ik terug om jullie op te nemen
bij Mij. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben.” Dan zegt Thomas

tegen Jezus: Heer, maar wij weten niet waar U naar toe gaat.
Hoe moeten wij dan de weg kennen?”.

Jezus antwoordt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” 

Thomas is bezorgd dat Hij de weg naar Jezus en naar God de Vader niet zal
vinden. Dan wijst Jezus hem de weg naar de hemel. De weg naar de hemel is

Jezus zelf! Wil je meer uitleg?
Ga dan naar: rkkids.nl/antwoorden/#wegnaardehemel

H. Evangelie van Johannes (Hoofdstuk 11, vers 1-16)

Weetje: De bijnaam van de apostel Thomas is Didymus (dat betekent tweeling).

H. Evangelie van Johannes (Hoofdstuk 14, vers 1-6)

Jezus
U bent m

ijn

Heer en m
ijn

God!
Amen



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over

te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Via deze link vind je allerlei
verwerkingsmateriaal

rkkids.nl/verwerkingsmateriaal

De (on)gelovige Thomas 

Jezus is gestorven aan het kruis. Maar de
andere leerlingen zeggen tegen Thomas
dat ze Jezus levend hebben gezien. Dan
antwoordt Thomas: “Zolang ik niet zelf de
gaten van de spijkers in zijn handen heb
gezien, en ze met mijn vinger heb kunnen
aanraken en als ik mijn hand niet in de
wond in zijn zij heb gelegd, zal ik het zeker
niet geloven.” Na acht dagen komt Jezus
weer. Hij zegt tegen Thomas: “Kom hier
met je vinger en kijk naar mijn handen.
Steek je hand uit en leg die in mijn zij.
Wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Nu roept Thomas uit:
“Mijn Heer en mijn God!” 

H. Evangelie van Johannes (Hoofdstuk 20, vers 19-31)

Thomas wordt vaak de ongelovige Thomas genoemd. Maar klopt dit nog
steeds? Als hij Jezus ziet, komt hij meteen tot geloof. Hij gelooft echt, hij
zegt dan: “Mijn Heer en mijn God”. Dat is een echte geloofsbelijdenis,
want hij noemt Jezus “God”. We horen ook dat hij zegt “mijn Heer en mijn
God”. Dus Jezus is niet alleen Heer en God voor anderen maar ook voor
hem. Jezus leeft voor altijd. Thomas is blij dat zijn vriendschapsband met
Jezus nooit zal stoppen. Hij heeft na Pinksteren het Evangelie verkondigt
tot in India.

Psst er is ook een leuke
kruiswoordpuzzel!


