
Jezus is verrezen.
Zalig Pasen! Alleluia!

                               Paastijd
                          Met het grote feest van Pasen vieren we dat Jezus is 
verrezen (opgestaan) uit de dood. Hij is niet meer dood, Hij leeft! Na zijn
Verrijzenis verschijnt Jezus verschillende keren aan zijn leerlingen. 
Op deze kinderpagina lees je zo’n Verrijzenisverhaal. 

Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias
Uit het H. Evangelie van Johannes (Hoofdstuk 21, vers 1-14)

Na zijn verrijzenis laat Jezus zich zien aan de leerlingen bij het meer van
Tiberias. Dit gebeurt zo: Simon Petrus is daar, samen met Tomas (die ook
Didymus wordt genoemd), Natanaël uit Kana in Galilea, Jakobus en
Johannes, de zonen van vader Zebedeüs en nog twee andere leerlingen.
Simon Petrus zegt: “Ik ga vissen.” De anderen zeggen: “Dan gaan wij
mee!” Ze stappen in de boot en varen het meer op, maar die nacht vangen
ze helemaal niets. Als het ochtend wordt, staat Jezus aan het strand. De
leerlingen weten niet dat het Jezus is. Jezus roept: “Vrienden, hebben
jullie soms wat vis?” “Nee”, antwoorden ze. Dan zegt Jezus: “Gooi het net
aan de rechterkant van de boot uit, daar zullen jullie iets vangen.” Ze doen
wat Jezus zegt, en ineens zit het net zo vol met vissen dat ze het bijna niet
omhoog kunnen trekken! Dan zegt de leerling van wie Jezus veel houdt,
tegen Petrus: “Het is de Heer!” Zodra Simon Petrus dat hoort, doet hij snel
zijn bovenkleed aan – want hij heeft alleen een onderkleed aan – en
springt in het meer. De andere leerlingen varen met de boot naar de kant.
Ze zijn niet ver van de oever, en slepen het net vol vissen met zich mee.
Als ze aan land komen, zien ze een houtskoolvuur met vis erop en brood.
Jezus zegt: “Breng wat van de vis die jullie net hebben gevangen.” Simon
Petrus gaat terug naar de boot en trekt het net aan land. Het zit vol met
grote vissen, wel honderddrieënvijftig! Maar het net scheurt niet, ook al
zijn het er zoveel. Dan zegt Jezus: “Kom, we gaan ontbijten.” De leerlingen
weten dat het Jezus is, maar ze durven Hem niet te vragen: “Wie bent u?”.
Jezus komt dichterbij, pakt het brood en geeft het hun, en ook de vis.
Dit is de derde keer dat Jezus aan zijn leerlingen verschijnt sinds Hij is
opgestaan uit de dood. 
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De leerlingen herkennen Jezus niet meteen
Dat zien we ook bij andere verhalen waarin Jezus na zijn verrijzenis
verschijnt. De leerlingen denken natuurlijk aan Jezus zoals ze Hem
hebben gekend. Maar ze moeten Jezus gaan herkennen op een nieuwe
manier. Jezus zegt: “Als je een arme helpt, help je Mij.” En tegen zijn
leerlingen zegt Hij: “Als mensen naar jullie luisteren, dan luisteren ze naar
Mij.” Misschien is het lastig te begrijpen, maar we kunnen Jezus gaan
herkennen op heel veel manieren. Dat moesten de leerlingen van Jezus
leren en wij ook. 

Via deze link vind je allerlei verwerkingsmateriaal

rkkids.nl/verwerkingsmateriaal


