
                         Jubeljaar
                        Dit jaar is in de kerk een Jubeljaar 2025. Dit is een 
                     Heilig Jaar: een heel bijzonder jaar dat ons helpt om
dichter bij Jezus te komen en om Hem te ontmoeten. 
Normaal gesproken is er om de 25 jaar een Heilig Jaar. 
Soms is er tussendoor een extra jubeljaar.

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan
voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Kom Heilige Geest,
Ontsteek in ons het vuur

van Uw liefde, 
de fakkel van hoop!

Amen.

Wil je meer weten over het Jubeljaar en wat je
daarin kan doen? Via deze link vind je o.a. een
podcast, een info- en doeboekje, de acties 

van hoop en meer!
rkkids.nl/jubeljaar2025

Pelgrims van Hoop
Het thema van Jubeljaar 2025 heeft als thema: "Pelgrims van de
hoop": reizigers van hoop. Hoop zit in het hart van elke mens.
Hoop betekent dat je het goede verwacht, dat je positief kijkt. 
Dit (juist) ook als het moeilijk is of onzeker is. Het geloof in Jezus
maakt onze hoop sterker.  

‘Hoop

is een

onuitblusb
are

fakkel van

de H. Geest!’
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Logo
Het jubeljaar 2025 heeft ook een eigen logo. Op het logo 
zie je mensen van over de hele wereld die het kruis 
stevig vasthouden. De vier verschillende kleuren van 
de mensen staan voor de vier windstreken (noord, 
oost, zuid en west). De mensen houden elkaar vast, 
omdat we in de kerk broeders en zusters zijn; ook 
wereldwijd. Samen houden we ook het kruis vast, omdat
we bij Jezus horen. Je ziet ook golven, omdat het leven soms kalm water
heeft maar ook soms golven. Het kruis loopt uit in een anker. Een anker is
het symbool van hoop. Waarom? Omdat als een schip in nood is, je het
anker kan uitwerpen, dan ligt het schip weer stevig vast. 

De bul van de paus
De paus heeft voor het jubeljaar een speciale brief aan ons geschreven.
Deze brief noemen we een ‘bul’. De boodschap in de brief is: “Wie durft te
hopen dat God zijn belofte houdt, wordt niet teleurgesteld” of “de hoop op
God is geen valse hoop”. De paus zegt ook dat bij hopen geduld hoort: Net
als in de natuur waarin we wachten op de wisseling van de seizoenen
(winter, lente, zomer, herfst). Ook voor de dingen van God waarop we
hopen hebben we geduld nodig. Hij zegt ook: “Vergeet niet om te kijken
naar de goede dingen om je heen en in de wereld!”

Acties voor hoop
Geef de fakkel van hoop door? De paus vraagt of we in het Jubeljaar extra
aandacht willen geven aan gevangenen, daklozen, zieken, ouderen en
vluchtelingen. Wil je meedoen? Print en kleur onze kleurplaten en stuur die
bijv. op naar iemand in de gevangenis, iemand die ziek is thuis of in het
ziekenhuis, naar een oudere of naar een vluchteling. Je kan dit natuurlijk
meerdere keren per jaar doen. Bijvoorbeeld elke week 1? Mocht je geen
adressen weten dan kan je ons e-mailen: info@rkkids.nl. Wij sturen je dan
adressen van geestelijk verzorgers in gevangenissen, ziekenhuizen,
verzorgingshuizen of AZC’s. Je kan dit ook samen met de kinderen van de
kerk of uit je klas doen!


