
                             Don Bosco
                           Op 31 januari is het de feestdag van de Heilige Don 
                       Bosco. Hij is een Italiaanse priester die leefde van 1815-
1888. Don Bosco woonde in Turijn (Italië). Daar ontmoette hij straat-
jongens. Het zijn jongens die arm en alleen zijn, ze leven op straat. 
Dit raakt Don Bosco diep in zijn hart. Hij wil hen helpen! Hij begint een
‘oratorio’. Dit is een plek waar de jongens thuiskomen, Jezus leren
kennen, een beroep leren en spelen. 

Kort verhaal over Don Bosco
Vrij uit het boek over Don Bosco van Don Teresio Bosco.
Dit boek is een aanrader voor volwassenen, te koop bij: donbosco.nl/webshop/don-bosco 
Leestip voor kinderen: boekje en stripboek te koop bij samueladvies.nl 

Don Bosco zoekt jongens tussen de 12-18 jaar op in de  gevangenissen
van Turijn. Het zijn vreselijke plekken; somber met donkere gangen en
vochtige muren. De jongens in de gevangenis hebben ook niks te doen.
Als eten krijgen ze oud brood en water. De bewakers slaan ze, als ze
ook maar iets verkeerd doen. De meeste jongens zitten daar omdat ze
iets hebben gestolen; een brood tegen de honger. Don Bosco gaat er
heen om de jongens te vertellen over Jezus, maar ook om met ze te
praten. In het begin zijn de jongens boos, ook tegen hem.
Langzamerhand gaan ze hem vertrouwen. Ze zien dat hij hun vriend is.

lees verder op de volgende pagina            

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan
voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Via deze link vind je allerlei
verwerkingsmateriaal

Weetje: Don Bosco droomt soms bijzondere dromen die voorspellen wat
later zal gebeuren. Don Bosco begrijpt dat zijn dromen een bericht van

God zijn. Het zijn ook vaak dromen waar Maria een belangrijke rol in speelt. 

https://donbosco.nl/webshop/don-bosco
http://www.samueladvies.nl/
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Ze voelen dat hij het meent. 
Hij ziet hen zoals ze diep in hun hart zijn. 
Op een dag barst Don Bosco in tranen uit. 
De jongens zijn er stil van. Één van hen 
vraagt: “Waarom huilt die priester?”.
Een ander antwoordt: “Omdat hij van 
ons houdt. Onze moeder zou ook huilen 
als ze ons hier zou zien”. Veel jongens 
zijn van plan om als ze worden vrijgelaten, 
niet meer in de gevangenis te komen. 
Het nare is dat veel jongens toch weer gaan 
stelen en zo wel terugkomen in de gevangenis. 
Don Bosco heeft medelijden met deze jongens; 
ze maken steeds dezelfde fouten, omdat iedereen hen in de steek laat.
Ze hebben geen thuis en hun familie schaamt zich voor hen. 
Don Bosco denkt: “Deze jongens hebben een thuis nodig en een
vriend die ze helpt!”. Voor Don Bosco is het heel belangrijk om echt
vriendschap te sluiten met de straatjongens. 
Hij wil dat ze zich geliefd voelen. Voor de straatjongens is dit nieuw;
de meeste mensen zien hen niet staan en kijken op hen neer. Don
Bosco is anders. Hij praat met hen en luistert naar hen; hij houdt van
hen! Zo komen steeds meer jongens naar hem toe. Hij vertelt ze over
Jezus, maar helpt ze ook praktisch en leert ze een beroep zodat ze
aan het werk kunnen.

 patroon van jeugd en jongeren.

H. Don Bosco
bid voor ons!

Salesiaan: Die naam koos Don Bosco
omdat de heilige Franciscus

van Sales één van zijn favoriete
heiligen was.


