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                          Genezing van een doofstomme
                       Hoe goed luisteren wij naar God en naar elkaar?
Praten wij goed met God? Jezus wil ons van binnen genezen,
zodat we beter kunnen luisteren naar het Evangelie en beter
bidden en ook beter spreken met elkaar en over elkaar.

Effeta..

Jezus geneest de zieken
We zien vaak in het Evangelie dat Jezus zieken geneest. Aan zijn
leerlingen en aan de Kerk gaf Jezus de opdracht altijd met dat werk
door te gaan, door zieken de handen op te leggen en te zalven. Dat
doet de Kerk nog steeds door het Sacrament van de ziekenzalving.
De priester, bidt dan over de zieke, legt de zieke de handen op en
zalft de zieke. Omdat de priester dit doet vanuit de 
opdracht van Jezus, is het Jezus zelf die door dit 
Sacrament naar de zieke toe komt.

Is de ziekenzalving alleen voor mensen die gaan sterven?
Nee hoor! De ziekenzalving is er voor alle zieken, voor jong en oud.
In dit sacrament krijgt de zieke kracht en merkt hij of zij dat Jezus
erbij is. De zieke mag Jezus ook vragen om genezing van de ziekte,
dat Hij ons geneest, net als Hij eens de doofstomme genas.

Wat fijn dat de man weer kan spreken en horen
Jezus neemt de man apart. Nu kan de man zich op Jezus
concentreren en wordt hij niet door anderen afgeleid. Niemand kon
de man genezen, zelfs de beste dokter niet. Jezus kijkt voor deze
genezing eerst naar de hemel. Hij doet het dus niet alleen. Hij doet
het samen met zijn Vader in de hemel. Zo lukt het Jezus wel om de
man te genezen. 
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Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 7,31-37

Jezus is op weg naar het naar het meer van Galilea. 
De mensen daar brengen een man bij Hem die doof is en ook
niet kan praten; hij is doofstom. Jezus neemt hem mee een
eindje weg van de andere mensen. Hij steekt zijn vingers in
de oren van de man en raakt zijn tong met speeksel aan. Dan
kijkt Jezus omhoog naar de hemel, Hij zucht en zegt tegen de
man: “Effeta”. Dat betekent: ‘Ga open’. Meteen gaan zijn
oren open, zijn tong beweegt en hij spreekt normaal.
Iedereen kan hem verstaan. Dan zegt Jezus tegen de man en
alle andere mensen: “Jullie mogen dit aan niemand vertellen,
echt aan niemand” Maar hoe sterker Jezus dit verbiedt, des te
harder roepen de mensen het. Ze zijn buiten zichzelf van
verbazing. Ze roepen uit: “Hij doet goed aan iedereen, Hij
laat doven horen en stommen spreken.”

Spreekverbod
Jezus verbiedt de mensen om te vertellen over de genezing.
Hij wil niet dat de mensen alleen bij Hem komen om
wonderbaarlijke genezingen te zien. Jezus wil de mensen
vertellen over God de Vader. De wonderen die hij doet
hebben ook nog een extra bedoeling, betekenis. Het zijn
tekenen die ons iets kunnen leren.

Goede God,
We willen graag naar u luisteren,
en doen wat u vraagt. Soms is
dat moeilijk. Het lijkt dan wel of
we doof zijn. Wilt u ons helpen

dat we U beter verstaan?
Amen

Via deze link vind je allerlei
verwerkingsmateriaal.

O.a. ook een speciaal stripverhaal!


