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                          Het allerbelangrijkste
                      Denk jij er wel eens over na wat nu het
belangrijkste is in ons leven? Op deze kinderpagina lees je
wat Jezus hierover zegt.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 12,28b-34.

Op een keer komt een schriftgeleerde* naar Jezus toe met
een vraag. ‘Wat is het allerbelangrijkste gebod?’ Jezus geeft
antwoord. Hij zegt: ‘Het eerste gebod is dit: “God is de enige
Heer. Houd van de Heer uw God, met heel uw hart, met heel
uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht.” Het
tweede gebod is dit: “Houd van uw naaste als van uzelf.” Er is
geen gebod dat belangrijker is dan deze twee.’ 

* geleerde bijbelkenner

God
=liefde

Dubbelgebod van de liefde
Jezus vraagt twee dingen: God en elkaar
liefhebben. Hij bedoelt daarmee dat je niet van
God kunt houden als je niet ook van de
mensen houdt. Die twee geboden horen dus
bij elkaar. In de Kerk noemen we het daarom
ook wel ‘het dubbelgebod’. Veel mensen
maken de fout dat ze soms alleen van God
willen houden en niet van mensen. Of
andersom: dat ze wel van mensen willen
houden, maar niet van God. Deze les van
Jezus leert ons dat het allebei nodig is.
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Het kruis van Jezus 
Het kruis heeft een verticale balk:
deze balk wijst naar boven, naar
God.  Jezus vraagt of we God lief
hebben met heel je hart, heel je
ziel, heel je verstand en al je
kracht. Bij de horizontale balk kan
je denken aan twee armen die
‘omarmen’. Hier gaat het om de
mensen liefhebben. Jezus vraagt
of we elkaar liefhebben zoals we
onszelf liefhebben. De twee
horen bij elkaar. Ze zijn even
belangrijk. 

Alle liefde begint bij God
De onmetelijk grote liefde van
God voor ons is de bron van onze
liefde voor God en voor elkaar.
Daarom is het zo belangrijk om
dicht bij Jezus te blijven. 
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