
Een gezegende
Advent

Elisabet en Zacharias
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 1, 5-25
Er is een priester die Zacharias heet. Hij is getrouwd met Elisabet.
Het zijn eerlijke mensen en ze leven zoals God het wil. Ze hebben
geen kinderen, want Elisabet kan geen kinderen krijgen. Ze zijn
ook allebei niet zo jong meer. Op een keer heeft Zacharias de
beurt om in de tempel het wierookoffer op te dragen. Als hij daar
is, verschijnt er een engel. Zacharias wordt bang, maar de engel
zegt: Wees niet bang, Zacharias, God heeft naar je gebed
geluisterd. Jullie krijgen een kindje, een zoon, en je moet hem
Johannes noemen. Jij en nog veel mensen zullen heel blij met hem
zijn'. Dan zegt Zacharias: Hoe kan dat nu, wij zijn toch te oud? De
engel zegt: Ik ben Gabriël, ik kom van God om je dit te vertellen.
Let op, je zult geen woord meer kunnen zeggen tot de geboorte
van je zoon, omdat je me niet hebt geloofd'. Als Zacharias uit de
tempel komt, kan hij niets zeggen. Een tijd later verwacht Elisabet
een kindje. Vijf maanden lang vertelt ze het niemand. Dan zegt ze:
“God heeft naar ons geluisterd. Nu zal ik moeder worden net als
zoveel andere moeders”.

Johannes de Doper
Als Maria van de engel Gabriel hoort dat zij een 
kindje zal krijgen, vertelt de engel ook dat haar nicht Elisabet een
kindje verwacht. Het kindje in de buik van Maria is Jezus. Het
kindje van Elisabet en haar man Zacharias heet Johannes. Hij is
een bijzonder kind, omdat Johannes later de komst van Jezus
moet voorbereiden. Hij zal Jezus later ook dopen. We noemen
hem daarom Johannes de Doper.

                                     Advent en Kerstmis
                                  In de Advent zijn we op weg naar het grote feest van Kerstmis.    
                               We vieren dat Jezus geboren is! Wil je meer weten over de
verhalen van Jozef en Maria en de geboorte van Jezus? Luister dan naar onze vier
Advent podcasts (een voor iedere week. 
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Goede God,
Ik wil heel graag dicht bij U zijn;

vaker aan U denken; goed naar U
luisteren en doen wat U vraagt.

Helpt U mij daarbij?
Speciaal in deze Advent Zodat er
in mijn hart een warm welkom is

voor het kindje Jezus
Amen

Via deze link vind je knutselwerkjes 
en kleurplaten rondom Advent

en Kerst

rkkids.nl/advent

God en de engel een beetje streng?
Zacharias raakt zijn stem kwijt. Het lijkt een straf. Misschien
is het dat ook wel een beetje, maar het is voor 
Zacharias toch vooral een bewijs dat de engel 
echt van God komt en de waarheid spreekt. 
Later krijgt Zacharias zijn stem weer terug; 
als Johannes is geboren en zijn naam heeft 
gekregen.

Betekenis van het teken
God geeft ook niet zomaar een teken, er zit 
altijd meer betekenis in. Later zal Johannes 
de Doper zichzelf ‘de Stem’ noemen. ‘Een 
stem die roept in de woestijn’. Johannes 
zal later          de         mensen oproepen 

klaar te staan omdat de Messias komt.
  Wil je meer weten over het leven van      
        Johannes de Doper? Luister dan 
         naar de podcast (zie link boven-  
        aan de vorige pagina).


