
                           Jubeljaar
                       Het jaar 2025 is een Jubeljaar. Dit is een Heilig Jaar: een heel bijzonder jaar 
                   dat ons helpt om dichter bij Jezus te komen en om Hem te ontmoeten. Normaal
gesproken is er om de 25 jaar een Heilig Jaar. Soms is er tussendoor een extra jubeljaar.

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Heilige deur
Het Jubeljaar start als de paus de heilige deur openmaakt. Deze deur is normaal afgesloten 
en gaat alleen open in een Jubeljaar. In Rome zijn er vier heilige deuren. Een heilige deur is
een symbool: het verwijst naar Jezus. Want Jezus is de deur van Gods schaapstal. Jezus
vergelijkt zichzelf met een deur, luister maar naar de korte voorleespodcast. 
Pelgrims* uit de hele wereld komen naar Rome om door een heilige deur te gaan. 

*Pelgrimeren is op weg gaan naar een heilige plaats. Als je dat doet ben je een pelgrim en zo’n
reis heet een pelgrimage. Een ander woord voor pelgrimage is bedevaart. Als je op bedevaart
gaat doe je dit om dichter bij God te komen. Rome is een belangrijk bedevaartsoort. 

Pelgrims van Hoop
Het thema van Jubeljaar 2025 heeft als thema: "Pelgrims van de hoop". 
Een pelgrim is een reiziger met een bijzonder reisdoel: Jezus beter
te leren kennen en zo dichter bij God komen. Hoop zit in het hart
van elke mens. 
Hoop betekent dat je het goede verwacht, dat je positief kijkt. 
Dit (juist) ook als het moeilijk is of onzeker is. 
Het geloof in Jezus maakt onze hoop sterker.  

Meedoen met het Jubeljaar
Je kan op bedevaart naar Rome gaan, maar er zijn ook
veel andere manieren om mee te doen met het jubeljaar: 
·      Je kan een kleine bedevaart in Nederland maken.
·      Je kan meer helpen in de parochie bijvoorbeeld door 
       misdienaar te worden.
·      Je goede werken doen: acties van hoop. Daarover lees 
       je meer op onze website.
·      Je kan op vrijdagen extra ruimte voor Jezus maken op 
       dezelfde manier als in de vastentijd: dus je kan meer bidden, 
       meer goede dingen doen en je kan minder snoepen, schermtijd nemen etc. 
       De paus vraagt: blijf 1 dag per week weg bij nutteloze afleidingen! 
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Een pelgrim van hoop is dus een reiziger met
het fakkeltje van hoop in de hand. 

Het Jubeljaar 2025 heeft ook een
speciaal logo. Hierop zie je mensen
van over de hele wereld die het

kruis stevig vasthouden.
Dit staat symbool voor de hoop in

moeilijke tijden.

RK Kids.nl is afhankelijk
van donaties.

U kunt RK Kids.nl steunen
door een donatie over te

maken op NL04 INGB
0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v.
RK Kids.nl

‘Hoop komt uit de liefde die
stroomt uit het Hart van Jezus’

Wil je meer weten
over het Jubeljaar en

wat je daarin kan
doen? Via deze link vind
je o.a. de podcast, een
info- en doeboekje, de
acties van hoop en

meer! rkkids.nl/jubeljaar2025


