
                          Johannes de Doper (Sint Jan Baptist)
                        Johannes is de zoon van de priester Zacharias en Elisabeth. Elisabeth is de 
                    nicht van Maria. Johannes is dus de neef van Jezus en is net een paar maanden
ouder dan Jezus. We noemen hem Johannes de Doper, omdat hij Jezus heeft gedoopt.
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Danklied van Zacharias
(Lucas hoofdstuk 1, vers 67-79)

Zacharias is heel blij met zijn zoontje Johannes.
Hij bedankt God met een mooi gebed:

God, U bent zo goed. Vandaag wordt alles beter.
Johannes zal profeet zijn, en iedereen moet het

weten. Dank U wel, God. Amen.

Inderdaad. Johannes zal profeet worden, een
echte dienaar van God. Hij moet de mensen

voorbereiden op de komst van Jezus. Daarom
wordt Johannes ook de voorloper of gezant
genoemd: iemand die voor een ander wordt

uitgezonden.
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De geboorte van Johannes de Doper
Uit het H. Evangelie van Lucas (Hoofdstuk 1, vers 5-25)

Zacharias en Elisabeth zijn al wat ouder. Zacharias werkt in de tempel. 
Op een dag verschijnt er een engel en zegt tegen hem: "Jullie zullen een 
kindje krijgen." Maar Zacharias kan het niet geloven. De engel antwoordt: 
"Het is echt waar, want God zelf heeft het gezegd." Vanaf dat moment kan 
Zacharias niet meer spreken. Maar het gebeurt precies zoals de engel zei: Elisabeth krijgt
een kindje. Wat zijn ze gelukkig!

Zacharias raakt zijn stem kwijt. Het lijkt een straf. Misschien is het dat ook wel een beetje,
maar het is voor Zacharias toch vooral een bewijs dat de engel echt van God komt en de
waarheid spreekt. Als Johannes is geboren en zijn naam heeft gekregen, krijgt Zacharias
zijn stem weer terug. Later zal Johannes de Doper zichzelf ‘de Stem’ noemen: ‘Een stem
die roept in de woestijn’. Johannes zal de mensen oproepen om klaar te staan omdat de
Messias komt. 
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Johannes leeft in de woestijn en doopt 
Als Johannes volwassen is, leeft hij in de woestijn. 
Daar predikt hij voor de mensen die naar hem toe
komen. Hij zegt: “Verander je leven en keer terug
naar God, want dat is de goede weg. Ga niet bij God
vandaan, want dat is de slechte weg." Johannes heeft
geen mooi huis of luxe kleding. Hij draagt een jas van
kameelhaar met een leren riem. Zo’n jas is ruw en zit
niet prettig. Hij leeft eenvoudig en eet weinig –
sprinkhanen en honing van wilde bijen. Er gebeurt
iets bijzonders. Vanuit alle richtingen komen mensen
naar hem toe. Johannes staat in de rivier en giet
water over het hoofd van de mensen. Zo worden zij
gedoopt. Ze hebben soms verkeerde dingen gedaan,
maar nu willen ze opnieuw hun best doen. "God is
jullie vriend," zegt hij. "Het is fijn om een vriend van
God te zijn." Johannes vertelt ook dat er een heel
belangrijk iemand op komst is. De mensen kennen
Jezus nog niet, maar dan komt Jezus. Hij wil ook
gedoopt worden, want Hij weet dat God de Vader dit
wil. Jezus gaat net als de andere mensen het water in
en Johannes doopt Hem. Nu kijkt Jezus omhoog. Hij
kijkt naar God de Vader. 
En God de Vader zegt tegen Hem: ‘Jij bent mijn
Zoon. Ik ben heel blij met Jou’.
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