
                         De meimaand is Mariamaand
                        Maria is de moeder van Jezus. Maria zorgt heel goed voor Jezus. 
                    God de Vader heeft Maria gevraagd om moeder van Jezus te worden. Wat fijn
voor Jezus dat Hij zo’n lieve moeder heeft. Maria is nu bij God in de hemel. Zij houdt niet
alleen van Jezus, ze houdt ook van ons. Maria is onze moeder in de hemel. Zij praat met God
over ons en zij bidt voor ons. In de maand mei gaan we extra vaak naar Maria en brengen wij
haar ook bloemetjes!

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl
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Maria en de herders van Bethlehem

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 21, 16-21

Jezus is net geboren. De herders haasten zich naar Betlehem, en vinden er Maria en
Jozef en het pasgeboren Kind, dat in de kribbe ligt. Nu ze het Kind gezien hebben,
vertellen ze iedereen wat de engelen over het kind hebben gezegd. Dat dit Kind in de
kribbe de Redder is die God heeft beloofd. Alle mensen die het horen staan verwonderd
over wat de herders hen vertellen. Maria hoort het ook. Ze onthoudt alles wat ze hoort
en meemaakt. Maria bewaart het in haar hart en denkt er diep over na.

Of luister de voorleespodcast!

Via deze link vind je allerlei materiaal rondom
Maria! Speciale info- en doeboekjes, kleurplaten
en knutselwerkjes, podcasts en nog veel meer

Wees gegroet, Maria, vol van
genade, de Heer is met U,

gij zijt de gezegende onder de
vrouwen, en gezegend is Jezus,

de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
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Maria bewaart het in haar hart

Maria heeft veel met Jezus meegemaakt. Als Jezus net
geboren is vertellen de herders dat Jezus de Redder is
die God heeft beloofd. Maria bewaart deze woorden in
haar hart. 33 jaar later staat Maria bij het kruis en ze ziet
haar zoon Jezus sterven. De mooie woorden dat Jezus de
Redder is, lijken dan allemaal valse hoop! Maar zo denkt
Maria niet. Ze geeft de hoop niet op. Ze is geduldig en vol
vertrouwen. En wat gebeurt er na het kruis? Na drie
dagen staat Jezus op uit de dood! Donker wordt licht.
Verdriet wordt vreugde. Haar zoon Jezus leeft! 

Maria moeder van hoop

Als wij minder hoopvol zijn of ongeduldig worden of het
vertrouwen verliezen, kunnen we ook naar Maria gaan. 
Zij snapt ons en zij kan ons leren vol te houden in hoop,
in geduld en in vertrouwen.
Heel speciaal kunnen we ook Maria Sterre der Zee
aanroepen voor hoop in stormachtige tijden van ons
leven.
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Moeder
van hoop,
bid voor

ons!


