
                          H. Theresia van Lisieux
                        We noemen haar ook de kleine Theresia of Theresia van het 
                      kindje Jezus en van het Heilig Aanschijn. Haar feestdag is op 1 oktober. 
In onze podcast kan je naar haar bijzondere levensverhaal luisteren.

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

De kleine weg
Theresia is ook kerklerares. Ze leert ons over een speciale weg om heilig te worden: de kleine
weg. Heilig betekent dat je graag doet wat God wil. Daar doe je dan ook je best voor. Niet alles
hoeft perfect te gaan om heilig te zijn. We kunnen heilig worden als we proberen om het goede
te doen, als we proberen te doen wat God van ons vraagt. Het gaat vooral om dingen zoals
eerlijk zijn, vriendelijk, luisteren naar Gods stem in je hart en anderen vergeven, van God en de
mensen houden. Dat is de weg naar Gods Koninkrijk, naar de hemel. Dit hoeven geen
spectaculair grote dingen te zijn, alle kleine goede dingen helpen: God maakt die kleine dingen
groot. Jezus vergelijkt het met een mosterdzaadje. Te

ks
t:

 H
a

g
en

p
re

ke
n.

nl
/M

d
M

 |
 Il

lu
st

ra
ti

es
: 

C
ra

ft
y 

Li
tt

le
 B

le
ss

in
g

s

Beluister via de QR-code de podcast!
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Mosterdzaadje
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 4, 26-34

Vandaag vertelt Jezus over het Koninkrijk van God. Hij zegt tegen de mensen: 
“Waar kunnen wij het Rijk van God mee vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje. 
Als je dat in de grond stopt is het wel het allerkleinste zaadje op aarde. 
Als het eenmaal is gezaaid komt het omhoog en het wordt groter dan alle andere
planten in de tuin. Vogels bouwen dan nestjes in die boom.”

Kleine goede daden
De mosterdzaadjes van het Koninkrijk van God zijn de goede dingen 
die wij voor anderen doen. Het gaat om kleine liefdevolle daden. 
Ook al zijn ze nog zo klein. God laat ze uitgroeien tot iets groots. 

Rozen
Als Theresia sterft belooft ze: Als ik in de hemel ben ga ik door met goed 
te doen op aarde en ik zal het rozen laten regenen. Ze bedoelt met rozen uit de hemel
momenten van genade* die zij aan God zal vragen voor ons. Nu is Theresia bij God in de hemel.
Ze is een heilige. Dus als je een roos ziet of krijgt, dan mag je aan Theresia denken en tot haar
bidden. Je mag dan meteen denken: Kan ik ook iets goeds doen voor anderen?

* Genade is dat God je extra helpt. Het is iets dat je niet kan verdienen, God geeft het zomaar. Je kunt er alleen om
vragen. Door Gods genade word je een beter mens, dan groeien geloof hoop en liefde in de je hart.

Via deze link vind je allerlei
verwerkingsmateriaal

rkkids.nl/verwerkingsmateriaal
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