
De leerling Thomas vraagt naar de weg
naar de hemel.. Meer weten? Luister
maar naar deze podcast of lees het
op rkkids.nl/rubriek-vraag-antwoord/

Heer Jezus,
U bereid een plaats voor ons in de hemel. 
 Wilt u ons helpen net zo te leven als U, 

 net zo goed te zijn als U door anderen te
helpen;  dan weten we zeker dat we eens

met U in de hemel zullen zijn, 
samen met Maria en alle heiligen. 

Amen

                         De hemel = het eeuwig leven met God                    
                       Ons leven stopt niet na onze dood op aarde. We leven voor eeuwig door 
                    samen met God; met Jezus, met de Vader en met de heilige Geest. 
De hemel is volmaakt; alles is er helemaal goed.

Het huis van God de Vader
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 14, 1-3

Jezus is samen met zijn leerlingen. Hij zegt: ”Je hoeft niet ongerust te zijn: 
Jullie geloven in God, zo kunnen jullie ook in Mij geloven. In het huis van mijn Vader is
ruimte voor velen. Als dit niet zo zou zijn, dan zou ik het jullie hebben gezegd. 
Want Ik ga weg om een plaats voor jullie  te bereiden. En als jullie plek klaar is, kom Ik
terug om jullie op te nemen bij Mij. Dan zullen jullie ook zijn waar Ik ben.”

Ruimte voor veel mensen
Jezus zegt dat er plaats is voor velen in de hemel. We hoeven dus niet bang te zijn dat er
geen plek is, dat de hemel ooit vol is. Dat zegt Jezus ook: “Wees er maar niet ongerust over.”

De heiligen en de engelen
De mensen die al in de hemel zijn noemen we de heiligen. 
Het zijn gewone mensen die dood zijn gegaan en nu bij God 
in de hemel zijn. Een heilige wordt ook wel Sint genoemd.
Er zijn bekende heiligen; zoals de H. Maria, Sint Jozef en 
Sint Maarten. Maar er zijn veel meer mensen in de hemel. 
Ook mensen die wij misschien kennen; opa’s en oma’s 
bijvoorbeeld. In de hemel zijn ook de engelen; zoals 
bijvoorbeeld de engel Gabriel.

Hemel en aarde horen bij elkaar
Wij kunnen de mensen in de hemel, de heiligen, niet zien.
Wij zijn op aarde en zij zijn in de hemel. Toch horen we bij elkaar.
We zijn samen 1 familie, 1 Kerk, 1 volk van God.

Via deze link vind je knutselwerkjes 
en kleurplaten rondom het thema ‘hemel’

RK Kids.nl is afhankelijk
van donaties.

U kunt RK Kids.nl steunen
door een donatie over te

maken op NL04 INGB
0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v.
RK Kids.nl

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

rkkids.nl/verwerkingsmateriaal

rk
ki

ds
.n

l/
po

dc
as

ts
Te

ks
t:

 H
a

g
en

p
re

ke
n.

nl
/M

d
M

 |
 Il

lu
st

ra
ti

es
: 

C
ra

ft
y 

Li
tt

le
 B

le
ss

in
g

s

Je kan de hemel niet beschrijven
Niemand weet hoe de hemel eruitziet. 
In de Bijbel staat daarover “Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens kan
zich voorstellen wat God in petto heeft voor de mensen die van Hem houden” (1 Kor. 2,9)
De hemel is zo mooi dat woorden tekortschieten. In de Bijbel worden wel beelden gebruikt
voor de hemel. Er wordt dan gesproken van: leven, licht, vrede, bruiloftsfeest, vaderhuis,
paradijs. Ook Jezus vertelt ons over de hemel; Hij noemt de hemel het huis van zijn Vader.

‘In het huis van mijn Vaderis ruimte voor velen’

https://rkkids.nl/podcasts/

