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Vertelplaat catechese Palmzondag  
 

• Stuur ons gerust een e-mail info@rkkids.nl als je vragen hebt. We kunnen zo nodig ook 
bellen. 

 
VOORBEREIDING 
 
Doelgroep: 
Kinderen in de leeftijd van 4 -7 jaar (3 jaar gaat vaak ook nog wel) 
 
Duur: 
25-35 minuten 
 
Benodigdheden: 

• Voor deze catechese kan je gebruik maken van de RKKids vertelkleurplaat met opplakbare 
jasjes en bladeren (zie https://rkkids.nl/palmpasen) 

• Als knutselwerk kan je per kind een kleurplaat geven, maar ook is het leuk om de kleurplaten 
uit te printen op A3 en ze op een gekleurd karton te plakken. De kinderen kunnen dan in 
groepjes van 3-5 kinderen op de grond samen kleuren. Gebruik voor kleine kinderen bij 
voorkeur dikke kleurpotloden, bijv. de HEMA. 

 
Opzet kinderwoorddienst 

• Zorg voor een klein tafeltje met kleedje, kruisbeeld, rood lint, palmtakje, kaarsje en 
aansteekkaarsje.  

• De kinderen zitten op de grond in een kring rondom het “altaar”-tafeltje. 
 
INLEIDING 

• Welkom en voorstellen: alle begeleiders en kinderen zeggen hun naam. 
• Een kind mag het kaarsje aandoen met aansteekkaarsje: als teken dat Jezus bij ons is. 
• Een ander kind mag het Palmtakje in het kruisbeeld steken. 
• Weer een ander kind mag het lint over het kruis hangen. 
• Benoemen dat het lint over kruisbeeld vandaag rood is: dat doen we omdat het Palmzondag 

is. Vandaag is de Goede Week begonnen. Dat is een heel belangrijke week. We horen dat 
Jezus sterft aan het kruis. Maar we horen ook dat hij weer opstaat uit de dood. Hij leeft! 
Zeg maar na: Jezus is gestorven en verrezen. (deze zin hardop meerdere keren laten 
uitspreken, 2-3 keer) 

 
SAMEN BIDDEN 

• Iedereen kan zijn intentie geven. Leg de kinderen uit dat een intentie dit iets blijs kan zijn om 
te bedanken, of iets verdrietigs, of voor een zieke, een jarige, een overledene etc). Tijd nemen 
voor de intenties. 

• Als alle intenties zijn genoemd, maken we een kruisteken en bidden we hand in hand en 
geknield het Onze Vader. Dit is het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd. Dan het 
Weesgegroet en het Eer aan de vader. Het is niet erg als niet iedereen de gebeden kent. 
Probeer maar zoveel mogelijk mee te doen 

 
EVANGELIE  
We gaan nu luisteren naar het Evangelie (= het Woord van Jezus zelf): voordat we beginnen maken 
we (net als de mensen in de kerk) een:  
 

• + op voorhoofd (het Evangelie begrijpen met je verstand),  
• + op lippen (spreken over het Evangelie) en  
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• + op hart (het Evangelie bewaren in je hart).  
 
(Eerst zelf voordoen met de uitleg, en dan samen.) 
 
Uit het Evangelie van Matteüs  
Matteüs 21, 1-11 
 
Jezus zit op een ezel. Hij rijdt naar Jeruzalem. Als hij daaraan komt leggen de mensen hun jassen op 
de weg. Ze snijden ook takken met bladeren van de bomen om op de weg te leggen. Zo rijdt Jezus 
over een lang kleed van jassen en bladeren. De mensen zingen: ‘Hosanna, hosanna, hoera, hoera, 
Hij is Koning! Hij komt namens God!  
 
Dit is het Woord van God. 
Kinderen: Wij danken God! 
 
WE PRATEN NA OVER HET EVANGELIE 
Met de vertelplaat aan de slag.  

• Weet iemand nog wat de mensen op de weg neerleggen? 
(…) Antw.: hun jassen en bladeren. Ze willen daarmee een soort rode loper maken om Jezus 
te eren. 
Laat de kinderen nu een vilten jasje of blad op de weg leggen. Of erop tekenen (afhankelijk 
van welke verteplaat je gebruikt). 

• Stel vragen: Wat zien ze? Zijn de mensen blij? 
(…) 
Antw.: ja de mensen zijn blij; ze roepen Hosanna!  

• Wie weet hoe een koning eruitziet? 
(…)  
Antw.: kroon, paard, dure mantel, pracht en praal. 

• De mensen zien Jezus als een koning. Maar zie Jezus eruit als een koning? 
(…)  
Antw.: Nee, want hij heeft geen dure kleren en een kroon. 
Hij rijdt op een ezel 

• Jezus wil ons laten zien dat hij een eenvoudige koning van liefde wil zijn. Een groot paard of 
een fonkelende kroon, een mooie mantel vindt Hij niet belangrijk. 

• Zullen wij ook Hosanna roepen voor Koning Jezus? 
Tot 3 tellen en de kinderen Hosanna laten roepen (bijv 3x). 

 
SAMEN KLEUREN:  
De kleurplaten Palmpasen zoals boven beschreven. 


