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Maria Magdalena is een heel goede vriendin van Jezus

Maria Magdalena is erbij als Jezus sterft aan het Kruis. Ze gaat als
eerste terug naar het graf om bij Hem te zijn. Ze huilt, omdat ze hem
zo mist. Dan verschijnt Jezus aan haar. Ze herkent Hem niet
meteen. Pas als Hij haar naam zegt “Maria” weet ze dat Hij het is.

Maria Magdalena houdt veel van Jezus
Jezus houdt van ons allemaal met een mateloze
liefde. Maria Magdalena weet dat en daarom
houdt ze zo veel van Jezus. Houd jij van Jezus?
Hij vindt het fijn als je Hem dat zegt!

Jezus verschijnt aan Maria Magdalena
 
Maria staat buiten bij het graf te huilen. Al huilend buigt zij zich naar het graf toe. 
Op de plaats waar Jezus’ lichaam gelegen had, ziet ze twee in het wit geklede engelen zitten,
een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde. Ze vragen iets aan haar. 
“Mevrouw, waarom huilt u?” Zij antwoordt: “Ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet
waar ze Hem hebben neergelegd.” Maria Magdalena komt overeind en draait zich om. 
Nu ziet ze een man staan. Hij zegt tegen haar: “Mevrouw, waarom huilt u? Zoekt u iemand?”
“Misschien is het de tuinman”, denkt Maria Magdalena en ze vraagt: “Meneer, als u Hem h
ebt weggebracht, zeg mij alstublieft waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem daar
weghalen.” Ze wil weglopen om te gaan zoeken, maar dan zegt Jezus ineens: “Maria!” 
Ze keert zich om en zegt in het Hebreeuws: “Rabboeni!” (dat betekent leraar). 
Dan zegt Jezus: “Je moet Me niet vasthouden, want Ik ben nog niet opgegaan naar mijn
Vader. Ga nu naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, 
naar mijn God en uw God.” Nu gaat ook Maria Magdalena op weg, terug naar de leerlingen
om te zeggen dat zij de Heer heeft gezien, en ook wat Hij haar heeft gezegd.

H. Evangelie van Johannes (hoofdstuk 20, vers 11-18)

Lieve Jezus, 
Ik houd van U.

Geef mij steeds meer
liefde!
Amen

Weetje: 
Maria Magdalena is een
hele goede vriendin én
volgeling van Jezus. 
We vieren haar feestdag
ieder jaar op 22 juli.


