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Joh. 14, 15-21


	Kom Heilige Geest, kom Geest van wind en vuur. Maak ons vol van liefde. Amen
	Jezus eet voor de laatste keer met zijn leerlingen. Hij spreekt erover dat Hij naar de hemel zal gaan, maar dat Hij zijn leerlingen niet alleen achter zal laten. Hij stuurt een andere Helper die voor altijd bij ze zal zijn. Die Helper is de Heilige Geest.
	Joh. 14, 15-21

