
                          Jezus is er voor alle mensen 
                        We zien in het Evangelie dat Jezus praat met een Samaritaanse vrouw. 
                     Dat lijkt gewoon, maar het is bijzonder, want Jezus hoort bij het Joodse volk en
Joden en Samaritanen spraken in die tijd niet met elkaar. Het is een bijzonder gesprek, 
let maar op. 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Vader in de hemel, 
geef ons meer dorst naar U 
dan naar gewoon drinken, 
meer dorst naar liefde 

dan naar geld, 
meer dorst naar

vriendschap 
dan naar bezit. 

Amen. 

Jezus heeft een gesprek met een Samaritaanse vrouw
 

Jezus en zijn leerlingen zijn door het land van de Samaritanen gereisd. De leerlingen gaan
eten te kopen in de stad. Het is warm en Jezus gaat bij een oude waterput zitten. Hij heeft
dorst. Er komt een mevrouw met haar emmer bij de waterput. De vrouw weet niet wie Jezus
is. Jezus zegt: “Wilt u Mij iets te drinken geven?” De vrouw is verbaasd dat Jezus met haar
spreekt. Dan zegt Jezus: “Of zal Ik u te drinken geven? Dan zal Ik u levend water geven en
krijgt u nooit meer dorst”. De vrouw zegt: “Dat kunt U niet. U hebt geen emmer en de
waterput is veel te diep”. 

Maar Jezus spreekt geheimtaal. Met dorst bedoelt Jezus iets anders. De vrouw dacht
natuurlijk eerst aan gewoon water en gewone dorst, maar de dorst die Jezus bedoelt is dat je
erg naar iets verlangt. Jezus weet dat de vrouw graag meer wil weten over God en over
bidden. De vrouw heeft dus dorst naar God en Jezus wil haar over God vertellen. 

H. Evangelie van Johannes (hoofdstuk 4, vers 5-15; 19b-26; 39a; 40-42.)

Te
ks

t:
 H

a
g

en
p

re
ke

n.
nl

/M
d

M
 |

 Il
lu

st
ra

ti
es

: 
 B

lis
sf

ul
Bl

es
si

ng
s

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een
donatie over te maken op 
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Via deze link vind je allerlei
verwerkingsmateriaal.

Jezus heeft dorst.

Geeft Jezus ons ook water waar je nooit meer dorst van krijgt? 
Ja dat doet Jezus door het doopsel. Door het doopsel ontstaat 
er een sterke band tussen God en jou, een liefdesband tussen 
God de Vader en jou als kind van God. Die band met God geeft 
jou kracht voor je hele leven. Je hoeft dan nooit meer te twijfelen
aan de liefde van God voor jou.

Weet je wat de dorst
van Jezus is?

Zijn dorst is dat wij
geloven in Hem.

rkkids.nl/verwerkingsmateriaal

de strip tekening van
Jezus kun je ook zelf

inkleuren!


