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Jezus is bij het meer van Galilea. Daar ziet Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd en
Andreas. De broers zijn bezig hun vissersnet uit te werpen in het meer, want het zijn vissers.
Jezus zegt: ‘Kom, volg Mij: Ik zal jullie vissers van mensen maken.’ De broers laten hun netten

meteen in de steek en volgen Hem.
Iets verder ziet Jezus nog twee broers, Jakobus en Johannes. Ze zijn met hun vader Zebedeus
in de boot bezig de netten klaar te maken. Jezus roept hen, en onmiddellijk laten zij de boot en

hun vader achter en volgen Hem.

Mattheus 4,18-22.

Roeping van een aantal vissers

Roeping
In het verhaal gaat het over de roeping van de vissers. Zo’n roeping kreeg de pastoor/kapelaan en de andere
priesters ook. Zij herkenden die roepstem in hun eigen leven. Want Jezus gaat door met roepen. Ook nu nog.

Gelukkig maar, want in de kerk hebben we priesters nodig.

Roept Jezus alleen priesters?
Nee! Jezus roept niet alleen de priesters. Hij roept alle mensen; ook jullie dus. Hij roept alle mensen om Hem te

volgen, iedereen op z’n eigen manier.  Jezus roept ons eerst om Christen te zijn, om gedoopt te zijn, om een kind
van God te zijn. Dat is als eerste onze roeping. Daarna roept hij mensen voor speciale dingen. Het is dus belangrijk
om altijd te blijven praten met Jezus zodat je het merkt als Hij je roept en je dan kan luisteren naar zijn stem in je

hart. Dat doe je bijvoorbeeld door te bidden en door te lezen in de bijbel.

Priesterschap
 Ken jij een priester? De pastoor is een priester en de kapelaan. Ook de bisschop
is priester en onze Paus ook. Wist je dat mannen niet zomaar priester worden? Ze
worden dat omdat ze in hun hart merken dat God het aan hen vraagt. God roept

zo mannen om priester te worden. We noemen dat ‘Roeping’.

Als je priester wordt dan geef je op een speciale manier je leven aan Jezus. Je belooft dan ook dat je alleen
blijft en niet gaat trouwen en kinderen krijgen. Zo kan je al je tijd kan geven aan God en aan de mensen in de
kerk. De dag van de priesterwijding is een feest. Je kan het vergelijken met een trouwdag. Het priesterschap is

een sacrament. Het huwelijk is ook een sacrament.


