
Maria van Kibeho
In Rwanda, een land in Afrika, in de stad Kibeho, houden de mensen heel veel van Maria. 
Daar staat een mooi Mariabeeld. Maria heeft daar een donkere huid, net als 
veel mensen in Rwanda. In Kibeho noemen ze Maria “Moeder van het Woord”. 
Dat komt omdat in de Bijbel, in het Evangelie van Johannes, staat dat het 
Woord van God mens is geworden. Dat is Jezus. En Maria is de moeder 
van Jezus. Daarom is zij Moeder van het Woord.

Onze Kerk is groot: Onze Kerk is een wereldkerk. Overal op de wereld 
geloven mensen in Jezus. Kijk maar eens hoe ver Kibeho van Nederland ligt! 
Ook daar kennen de mensen Maria, de moeder van Jezus. 
En ook daar bidden ze het Weesgegroet.

Jezus is het Woord
 

Wat is Jezus toch bijzonder. Hij vertelt ons alle goede woorden van God.
Daarom heeft Jezus ook een speciale naam. De mensen noemen Hem: 
“Het Woord van God’.” Jezus legt alles uit over God, zo wordt het licht in 
ons hart. Daarom heeft Jezus nog een andere naam. Mensen noemen Hem ook: 
“Het Licht van God’.” Alle vrienden van Jezus mogen op Jezus lijken. 
Dan zijn ze ook goede woorden en ook licht van God.

H. Evangelie van Johannes (hoofdstuk 1, vers 1-18)

Te
ks

t:
 H

a
g

en
p

re
ke

n.
nl

/M
d

M
 |

 Il
lu

st
ra

ti
es

: 
 B

lis
sf

ul
Bl

es
si

ng
s

Het Woord
Het Woord waarover
het gaat, dat is
Jezus. Want door
Jezus spreekt God
tot ons, en zo leren
we God beter
kennen. 
Daarom noemt
Johannes Jezus “het
Woord”. Hij is Gods
Woord.

Licht
Jezus is ook Licht.
Door Jezus kunnen
mensen zien hoe
God de wereld heeft
bedoeld en hoe wij
moeten leven.
Zonder licht kun je
niets zien 
en niets vinden.
Daarom noemen we
Jezus ook “het Licht”.

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en Gezegend is Jezus, de

vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons,
zondaars, Nu en in het uur van onze dood, Amen.
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