
We noemen Maria ook "Onze Lieve Vrouw". 
Op verschillende plekken in de wereld zie je
afbeeldingen van haar op schilderijen of in
beelden. Bij mensen thuis of op plekken waar
iedereen naar toe kan. 

Dit is "Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel". 

Wees gegroet, Maria,
volvan genade. De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de

vrouwen, en Gezegend is Jezus,
de vrucht van Uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, Bid
voor ons, zondaars, Nu en in het

uur van onze dood, Amen.

De wijn is op. Maria ziet dat
en wil helpen. Maria let dus

goed op of het goed met de
mensen gaat. Dat is belangrijk:
Maria wil ook zo bij ons zijn.

Ze heeft oog voor ons.
Ze wil van ons weten als er

problemen zijn. Ze wil ons ook
helpen met onze problemen.

We kunnen haar altijd
om hulp vragen.

Maria helpt op
de bruiloft van Kana door

naar Jezus te gaan.  Ze zegt iets 
heel belangrijks: ‘Doe precies wat 
Hij je zal zeggen’. Ze weet dan nog
niet wat Jezus van plan is, maar ze

vertrouwt wel helemaal op Hem. Alles
wat Jezus doet is goed, dat weet ze

zeker. Maria zegt hetzelfde ook
tegen ons: ‘Doe wat Jezus je leert,

dan komt alles weer goed’. 
Maria brengt ons altijd weer

terug bij Jezus. En Jezus brengt
de mensen weer bij God 
     de Vader en zo is de

cirkel rond.

Doe maar wat Jezus je zegt 
Evangelie van Johannes (2, 1-11)

Maria is op een bruiloft en Jezus is er ook. Maar wat gebeurt er? De wijn raakt op. Maria
gaat naar Jezus, ze zegt: ‘Ze hebben geen wijn meer’. Maar Jezus doet alsof het niet
belangrijk is. Hij zegt: ‘Dat gaat ons toch niet aan? Dit is niet het goede moment’. Maria
zegt tegen de bedienden: ‘Doe precies wat Hij je zal zeggen’. In de feestzaal
stonden zes stenen kruiken, grote kruiken waar wel 100 liter in kan. Jezus wijst op de zes
kruiken en zegt: ‘Doe die kruiken daar vol water’. De bedienden doen wat Jezus zegt en
ze vullen de kruiken helemaal met water. Nu zegt Jezus: ‘Laat de tafelmeester ervan
proeven.' De tafelmeester proefde en het water was wijn geworden.

Tekst: Hagenpreken.nl en MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Maria is de moeder
van Jezus én ze is de

moeder van ons allemaal:
onze hemelse moeder

We mogen Maria zien als
onze moeder in de hemel.

We kunnen haar alles
vertellen en vragen. Als

je dus een kaarsje
opsteekt mag je echt
zeggen: “Maria u bent

onze moeder in de hemel
en ik vind het fijn om
even bij u te komen.”

 

Meimaand - Mariamaand
Mariamaand
In de maand mei hebben we extra aandacht voor Maria, 
de moeder van Jezus en de moeder van ons allemaal.
We mogen extra vaak een kaarsje branden bij Maria of
haar (zelf geplukte) bloemetjes brengen. 


