
Evangelie
Mattëus 11, 28-30

Jezus houdt veel van de mensen. Hij wil ze bij God brengen en ze helpen. Hij zegt: ‘Kom
naar Me toe en blijf bij Me. Jullie allemaal, vooral degenen die zo moe zijn en veel zorgen
hebben. Ik geef je rust en Ik maak dat je weer op krachten komt. Laat Mij je helpen, zodat
het leven niet zwaarder wordt dan het is. Dit wil Ik jullie leren: Ik ben vriendelijk en goed,
mijn hart is zacht en mild. Bij Mij komt je ziel tot rust. Bij mij wordt je leven lichter en
minder hard.’
 

Jezus weet als we verdrietig, bang of moe zijn, of als we
pijn hebben. Hij geeft ons een tip wat we dan kunnen doen.
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De tip van Jezus is dus…
Heb je verdriet?
Praat maar tegen Mij.
Denk maar aan Mij.
Dan word je weer
rustig en blij.
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Je hart uitstorten bij
Jezus hoe doe je dat?

Je kunt tegen Jezus
praten in je eigen
woorden; heel gewoon
uitleggen wat er aan
de hand is. Net zoals je
dat aan pappa of
mamma zou doen. Je
kan alles tegen Jezus
zeggen. Hij kent jou
door en door. Jezus
vraagt ons ook om, als
je met Hem praat, mee
te denken over hoe
het anders kan. Hij
vraagt je om met Hem
mee te werken.

Lieve Jezus, 
 

U bent altijd bij mij. Dat vind ik fijn.
Vandaag ben ik verdrietig. Wilt U mij troosten? Dankuwel

 
Amen. 

 

Is je deur
nog op slot?”


